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Op vakantie met Annie, Marco G, Marco B, 
Piet, Dik, Roeland en Nicoline van 10  t/m 17 
september. Naar Portugal, Lagos.                  
In twee appartementen van Hazel en Bryan. 

 



  

Vrijdag 10 september 

We vliegen vandaag vanaf Eindhoven Airport. De aankomst daar is erg nat. Een wolkbreuk boven het 

vliegveld, dat stagneert zowel het vliegverkeer als de aankomst van de reisbegeleiders. Gelukkig is er 

contact dus we weten van elkaar dat we dichtbij zijn. Als we elkaar gevonden hebben gaan we inchecken. 

We drinken en eten wat in het overvolle restaurant na de douane. En dan gaan we met de rolstoelen zelf 
het vliegveld op en met een lift naar boven de cabine in . 
Tijdens de vlucht blijkt dat de rolstoelen in Eindhoven zijn blijven staan. Dat is schrikken. Marco en Marco 
vinden dit niet leuk! Wij allemaal niet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We worden opgehaald door Hazel (onze Engelse appartement houdster)  die gelukkig twee vervangende 
rolstoelen bij zich heeft. 
 

 
In het mooie avondlicht rijden we in 1 uur naar onze appartementen. 
We zijn wel moe van de reis. Maar als de slaapkamers zijn verdeeld 
en  we om de  mooie gedekte tafel zitten en genieten van het 
heerlijke eten en drinken dat Hazel daar voor ons heeft klaargezet, 
worden we al weer een beetje wakker. 

Toch maar naar bed…….. 
 
 
 
 
 



Zaterdag 11 september   
We hebben niet allemaal even lekker geslapen, maar wat wil je, na zo’n reis en alle nieuwe indrukken. We 
doen het vandaag rustig aan. Wennen aan het huis en de tuin en het zwembad is vandaag ons belangrijkste 
doel. Maar eerst lekker buiten ontbijten. Er staat zelfs hagelslag op tafel, meegekomen uit Nederland. 
 
 

Door Hazel wordt er een kleine sightseeing door de omgeving aan toegevoegd. Wie mee wil mag mee, 
iedereen dus, niks rustig aan doen…… Dik blijf thuis. Bryan rijdt ons naar de stad Lagos en het strand en 
naar de Lidl om boodschappen te doen. Maar daar heeft niet iedereen zin in, Bryan brengt iedereen terug 
naar huis en Roeland en Nicoline doen samen de boodschappen en komen met 5 tassen vol thuis. Dan kan 
de rustdag beginnen en we ‘duiken’ in het heerlijke zwembad. Dat is een feest. Annie is er het eerste in ze 
vindt zwemmen heerlijk en het water is lekker warm: 30 graden. 



Zonnen, insmeren, veel drinken, lekkere hapjes tussendoor, dat noemen ze vakantie!! 
Avondeten met salade met broodje hamburger en een toetje  crème brûllée zonder brûllée. 
En dan begint het grote wachten op de rolstoelen. Ze zijn al in Faro wordt ons gemeld maar we blijven ze 
dan? We zitten nog laat naar de sterren te kijken met leuke muziek die Annie heeft bedacht: relax muziek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met watervalgeluiden .Om 23.30 uur worden ze dan toch door een heel vriendelijk man gebracht.  We 
kunnen nu gerust naar bed. Ieder heeft zijn eigen rolstoel weer.  Beide Marco’s zijn gerustgesteld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zondag 12 september  
Iedereen heeft heerlijk geslapen. We ontbijten op tijd  want we gaan vanmorgen  varen op een privé boot 
in LAGOS. We worden met zorg in de boot gezet en geholpen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
We zien allemaal mooie rotsen. In de vorm van een olifant of als Titanic en zijn ijsberg. 
We gaan in prachtige spannende grotten. Heel mooi allemaal. Iedereen  geniet van het water, ook omdat 
het zo lekker warm is.  Op de terugweg gaan we heel hard, misschien is dat nog wel het leukste!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



We pakken een terrasje bij de haven en genieten met wat drinken en een lekkere tosti nog even na.   Dan 
willen we wel naar huis, zwemmen!! 

 
 
We gaan ’s avonds barbeknoeien.  Dik en Roeland mogen het vuur aanmaken en dat valt nog niet mee. We 
zetten de grote tafel bij de BBQ en gaan daar gezellig alles opeten worstjes, kipjes, mais en aubergine. 
Ondertussen leren we dat wespen van vlees houden en dat als je dat maar laat liggen, ze jou verder niets 
doen. Bier en wijn er bij, nu dan weet je het wel. Heel gezellig. 



 



Als afsluiting banaan van de barbecue met slagroom en hagelslag mmm, lekker!! 
We blijven nog een poosje buiten zitten bij het smeulende vuurtje en gaan daarna naar binnen om  TV te 
kijken: naar een Pinkeltjesfilm uit 1978. Allemaal bekende Nederlandsche acteurs uit die tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 13 september 
Deze ochtend krijgen we eerst koffie met cake en daarna eten we wentelteefjes die heerlijk gebakken zijn 
door Roeland met het lekkerste brood. Hij kan er wat van! De poedersuiker maakt het extra lekker.  

Om 11 uur vertrekken we naar Sagres, we willen de punt van het eiland en de vuurtoren  SaoVicente 
bekijken. Een mooie rit langs te kust. Het is niet erg dat het een beetje bewolkt is, want anders zou het veel 
te heet zijn in de bus en om te wandelen.  De punt heeft een strand en een mooie kustlijn.  



Na de broodjes en natuurlijk veel drinken gaan we naar het Fort waar we een hele lange wandeling maken 
over dit historische terrein, met steeds een prachtig uitzicht over het water.  We kunnen  met deze bus 
mooi gebruik maken van een invalidenparkeerplaats wat een heel eind lopen scheelt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om 16.00 uur rijden we terug naar LAGOS om daar een leuk restaurant te zoeken. Weer een fijne 
parkeerplaats dichtbij het centrum - GRATIS- zorgt ervoor dat we al heel snel een leuke restaurant vinden 
met vriendelijke bediening.  We nemen bijna allemaal hetzelfde : Kebab met frites ! een succes . We 
vinden het heerlijk. Marco B roept al gauw LEKKER! Iedereen zit te smikkelen. Wat een feest, en  het eten 
was ook zo snel klaar: We houden immers niet zo van wachten. Toetjes hebben ze niet dus gaan we op 
zoek naar een lekker toetje en die vinden we bij een Franse ijssalon.  

Om 20.00 
uur zijn we 
thuis, een 
lange dag,  
Iedereen is 
moe. We 
kijken de 

Pinkeltjesfilm af.  Morgen zien we wel weer want, er wordt slechter weer voorspel…afwachten……. 



Dinsdag 14 september 
Dus lekker uitslapen!!!!  Maar als we wakker worden valt het mee. De regen was vannacht en de zon komt 
er al door. We gaan lekker laat rustig ontbijten, want eten gaat er altijd in. We gaan naar Lagos, we hadden 
gisteren al een fijne parkeerplaats, nu maar hopen dat die vrij is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In LAGOS aangekomen zien we dat onze parkeerplaats nog vrij is! JIPPIE ! Zo zijn we snel in de stad.  We 
gaan naar de kerk maar die heeft nog middagpauze tot 14.00 uur. Een goede reden voor een terrasje met 
koffie en een plaspauze. Heerlijke koffie en thee voor Annie. Intussen is het toch gaan regenen dus we 
zitten onder parasols en een paraplu.   
Daarna langs de boulevard, maar daar is weinig te beleven. Maar………………………gelukkig!! het klaart op, de 
zon komt door en we lopen weer terug naar de binnenstad met de ongelijke steentjes. Lekker hobbelen 
voor de Marco’s. 
 

Even winkelen en daarna gaan we naar de gouden Anthoniuskerk met GOUDEN interieur. We mogen er 
maar met 9 mensen tegelijk in. Met mondkap. 
We zijn 7 minuten binnen en moeten dan weer ruimte maken voor anderen. 
 
 
 
 



 
 



We zoeken weer een terras…en vinden een hele chique, langs de boulevard en nu in de zon! Nicoline 
besteld allerlei lekkere hapjes,  het is heerlijk!  



Niet teveel eten want om  20.00 uur gaan we  echt Portugees eten en dan komt er een zangeres zingen, 
een Fado-avond. We zijn vreselijk benieuwd. We gaan eerst nog naar huis om wat uit te rusten, het 
kasboek bij te werken of lekker te zwemmen.  

Om 19.30 uur rijdt Hazel voor ons uit naar  de Zoo, daar is een groot restaurant O Cangalho. We zitten aan 
een mooie ronde tafel. Spannend wat we moeten bestellen. Het wordt Lam, Steak, Konijn en Zwijn. Het 
wordt heeeel heet opgediend, het voorgerecht komt zelfs met vlammen!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdens het eten worden Portugese instrumenten bespeeld en een zanger en een zangeres zingen mooie 
Fado volksliedjes. Marco B vindt het erg mooi. Het is allemaal heel mooi en sfeervol en heel lekker. Om 
22.30 uur rijden we over een hele donkere weg naar huis. Dik rijdt rustig en brengt ons weer veilig thuis.  



Woensdag 15 september 
Het is heel mooi weer als we wakker worden. We hebben een rustdag omdat het gisteren laat was en we 
ook wel eens willen uitslapen .Na het uitbreide ontbijt met gebakken eieren willen we van ons eigen 
zwembad en van de heerlijke zon genieten.  

 
Misschien gaan we ook nog naar het strand, maar dat weten we nog niet zeker, want dat kan ook morgen 
nog.  Annie vind het heerlijk om te zwemmen en Marco Gerritsen heeft er ook zin in.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na het zwemmen liggen we lekker op de ligbedden. Tussendoor worden we door Roeland en Nicoline 
voorzien van cocktails en warme hapjes. Wat een verwennerij. We houden het de hele middag vol. 

 



Aan het eind van de middag maken Annie en Roeland een heerlijke dierentuinpasta. Het is heerlijk en 
lekker pittig! en tot slot een toetje met slagroom. 

Vanavond wil Marco B  graag Monopoly spelen. Er is een Engels Monopoly . Roeland, Nicoline en Marco 
Gerritsen doen ook mee. Marco B wint en  hij is heel erg blij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 16 september 
Tijdens het ontbijt worden we vermaakt door een baby sprinkhaan die erg 
graag bij ons is. 
Na het ontbijt naar het strand Da Luz, het is best spannend want er staat 
een sterke stroming. Maar de temperatuur van het water is erg lekker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als we klaar zijn gaan we lekker op een terrasje van een strandtent zitten voor een drankje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thuis krijgen we tosti’s met aardappelsalade. Daarna willen we allemaal weer in het eigen zwembad  Het is 
heerlijk poedelen in het water. We genieten allemaal in de zon of in de schaduw. 
Om 16.30 uur gaan we weer naar LAGOS om te winkelen. Veel cadeaus kopen voor de familie van Marco B.  
 
 
 



Daarna vinden we een heerlijk terras waar we ontzettend lekker eten en drinken. 



Thuis snel de koffers inpakken en evalueren met herinneringen. Morgen om 07.00 uur moeten we in de 
taxi  Welterusten ! 
Vrijdag 17 september 
We zijn allemaal op tijd wakker. Nicoline heeft brood gesmeerd, dat krijgen we op het vliegveld. Iedereen 
zit op tijd in de bus en 7.10 uur vertrekken we naar het vliegveld. We worden goed en snel geholpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vlucht gaat goed. Als we in Eindhoven aankomen, worden de beide Marco’s opgewacht met bloemen 
voor de ongemakken van de rolstoel. Heel leuk. We worden deze keer heel goed begeleid door het 
luchthavenpersoneel. De ouders en ophalers staan al te wachten. Het was een bijzondere en mooie 
vakantie. 
 
 


